DIERENDAGVIERING
ALDENHOF

Buitenspelen: dat is wat kinderen
graag doen. Lekker buiten rennen
en spelen met je vriendjes en
vriendinnetjes. Je geniet van de
heldere lucht, de warme zon, de
fluitende vogeltjes, alle planten en
bomen. Wat is het allemaal mooi!
Daar wordt je toch echt heel blij
van.

Een speciale dag voor alle dieren en de hele natuur is 4 oktober: dat is
dierendag. Waarom doen we dit op 4 oktober? Dat is de dag van de
heilige Franciscus. Dat was een eenvoudige man die heel lang geleden
leefde. Toen wist hij al dat de natuur het mooiste is wat God je gegeven
heeft. Van de natuur werd hij heel erg blij en dankbaar. Ook wist hij toen
al dat je goed voor de natuur moet zorgen. Want dat doen heel veel
mensen hiet. Heel veel in de natuur gaat dood en daar wordt je heel
verdrietig van.

Ook wij willen de feestdag van Sint Franciscus vieren. Dat doen wij

op woensdag 8 oktober om 14.30 uur

in Zorgcentrum Aldenhof, Campus 1 in Born.

Alle kinderen uit onze parochie zijn welkom. Papa's en mama's, opa's en
oma'’s mogen ook meekomen. Samen luisteren we naar de mooie verhalen
over Gods Schepping en over de heilige Franciscus. Trouwens!lll Omdat
het dierendag is mag je ook je huisdier of je knuffel meebrengen. Die
zullen we allemaal zegenen. En: de Jeugdharmonie Aurora uit Grevenbicht
zal voor ons mooie muziekstukken spelen. Dus het wordt heel gezellig en
leuk. Je komt toch zeker ook?




